
Het koninklijk huwe-
lijk dat op 2 februari

2002 in Amsterdam
plaatsvindt, vormt

aanleiding voor tal van activiteiten variërend van een
‘volksfeest’ in de Arena tot een rijtour door de stad.
En natuurlijk zijn er de strak geregisseerde en uiterst
kostbare feestelijkheden in de Beurs en de Nieuwe Kerk.
Maar lang niet iedereen deelt in deze georganiseerde
feestvreugde. Niet iedereen is onder de indruk van het
publieke optreden van het koningshuis en het charme-
offensief van de wuivende en glimlachende Maximà en
Willem Alexander. 

Rondom de monarchie spelen allerlei vragen die in het
aanzwellende feestgedruis onder tafel lijken te raken.
En dat zou onterecht zijn. Het zijn deze vragen die wij
in een politiek-culturele manifestatie op het tot Witte
Plein omgedoopte Spui, aan de orde willen stellen: 

• Waarom houden de Oranjes vast aan hun privileges
rondom de maatschappelijk omstreden hofjacht? 

• Waarom ontvangt het koningshuis (belastingvrij)
jaarlijks enkele miljoenen van de staat terwijl men
een eigen vermogen heeft van miljarden? 

• Waarom onderhouden de Oranjes al decennialang
banden met regeringsleiders met een slechte
reputatie op het gebied van de mensenrechten? 

• Waarom denken vele politici dat met het wegblijven
van Jorge Zorreguieta bij het huwelijk de kou uit de
lucht is? 

• Waarom accepteren we in onze democratie dat de
functie van het staatshoofd nog steeds niet demo-
cratisch gelegitimeerd is?

Mede vanwege deze vragen willen we op de trouwdag
ruimte creëren voor een ander geluid. Op Het Witte
Plein verrijzen tenten en een open podium.
Voor- en tegenstanders van de monarchie,
alsmede critici, kraken er harde noten.
Tevens dragen muzikanten, schrijvers,
dichters en cabaretiers hun cultu-
rele steentje bij.

Komt allen!

Ruimte voor het andere geluid!



• Mensen die ons op zaterdag 2 februari willen helpen
met de inrichting en het naderhand schoon te maken
Witte Plein.

• Mensen die willen helpen met het schilderen en
ophangen van spandoeken.

• Heb je zin om één of meerdere activiteiten uit te
willen voeren, dan wel op een andere manier ons van
dienst te kunnen zijn, neem dan contact op.

E-mail: info@hetwitteplein.nl
Telefoon 020 676 1773   Fax 020 673 0595
Postbus 16544   1001 RA Amsterdam.

Blijf via internet op de hoogte van de
laatste nieuwtjes omtrent Het Witte Plein:
www.hetwitteplein.nl

Naast de samen-
stelling van een

imponerend program-
ma hoopt het comité Het

Witte Plein op 2 februari 2002 veel publiek op de been
te krijgen. Jij kunt ons hierbij een handje helpen.

Het Witte Plein zoekt:
• Creatieve mensen die belangeloos kunstwerken en

attributen willen maken die passen bij het karakter
van Het Witte Plein. Dat kunnen beelden zijn, maar
ook decors, vlaggen/wimpels, kledingstukken
(witte hesjes, petten, dassen, t-shirts, buttons),
schilderijen, grimeurs, etc.

• Mensen die ons zouden willen helpen met de
distributie van programmaflyers en -posters in hun
stad of dorp. Te denken valt aan lokaties als
bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, gemeente-
huizen, scholen, universiteiten, activiteitencentra,
kantoren van politieke/ideële en maatschappelijke
organisaties, cafés, concertzaaltjes, eethuizen,
publieksmanifestaties, etc.

Help ons!


